
Op kerstavond, 24 december, kun je het 
kerstverhaal beleven in en rondom de 

Goede Herderkerk. 

Met diverse activiteiten nodigen wij jong en oud 
uit om samen met ons het kerstfeest te vieren!

Wandeling langs het levend kerstverhaal

Zing mee met bekende kerstliederen

Tijd voor ontmoeting met elkaar

Knutselen en voorlezen voor de kinderen

Wanneer: 24 december van 18:00-20:00 uur 
Waar: Goede Herderkerk, Rechthuisstraat 9, Haarlem
Meer informatie: www.openvoorjou.nl

Kaarsjes branden bij de gedenkboom

At 19.30h there will be a tour in English



Tijdens deze avond kunt u onder leiding van een gids een 
wandeling maken door de wijk en het kerstverhaal beleven. U 
loopt een korte route langs o.a. het engelenkoor, de herders 

en soldaten!

De route is geschikt voor jong en oud (ook voor rolstoel, 
kinderwagen en scootmobiel). 

De eerste wandeling start om 18:00 en de laatste rond 19:30.
Ook bij minder mooi weer gaat deze avond gewoon door! 

In de kerk is live muziek, en kunt u luisteren en meezingen 
met de mooiste kerstliederen van toen en nu. 

Er kunnen kaarsjes aangestoken worden bij de wensboom. 

U kunt elkaar ontmoeten onder het genot van warme 
chocolade, koffie en thee. 

Kinderen kunnen knutselen, en er wordt voorgelezen. 

Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. 

Wanneer: 24 december van 18:00-20:00 uur 
Waar: Goede Herderkerk, Rechthuisstraat 9, Haarlem
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	Dia 1
	Dia 2

